
Emoties onderweg naar Pasen 

Onderweg naar Pasen maakt Jezus allerlei dingen mee die verschillende 

emoties bij Hem oproepen. Van blijdschap bij de intocht tot de 

eenzaamheid aan het kruis. Ook de kinderen kennen die emoties. 

Kijkend naar Jezus leren we een plek te geven aan de mooie en fijne 

gevoelens, maar ook aan tranen en boosheid. 

 

(1) Blijdschap 

We beginnen met een feestje en 

feesthoedjes. Want er is veel waar wij 

blij van kunnen worden. Ook in 

Jeruzalem is het feest als er een man op 

een ezelsveulen binnenkomt. Daar is 

eigenlijk niks bijzonders aan, maar de 

mensen van toen herkennen de 

gebeurtenis uit een profetie. Ze zien hun 

held! Met een quiz gaan we ontdekken 

wat er zo bijzonder is aan deze intocht. 

Wat komt Jezus daar doen en wat betekent dat voor ons? Omdat het 

goede nieuws ook voor ons is, maken we aan het eind onze eigen 

feestelijke drankjes.  

 

(2) Verdriet 

Huilen is voor watjes! Of toch niet? Slik jij je 

tranen wel eens weg? Jezus laat ze gewoon 

stromen. En nog wel op het moment dat 

iedereen feest viert om zijn intocht. Jezus 

huilt om de erge dingen die nog gaan 

gebeuren. Ook jij mag verdrietig zijn, God wil 

graag dat je je verdriet bij Hem 

brengt.  Daarom schrijven we ons eigen 

gebed vol verdriet en maken we een gebedsdoos.  

 

 



(3) Boosheid 

Wie kan er het best een boos gezicht 

trekken? Met een rode lap reageren we op 

de stelling ‘Jezus is nooit boos geweest’. 

Niet waar dus. Tijdens deze bijeenkomst 

leren we een boze Jezus kennen. We leren 

waarom Hij boos wordt op het tempelplein. 

We boksen onze eigen boosheid over 

onrecht eruit en brengen dit bij God.   

 

 

 

(4) Angst 

Waar ben jij bang voor? Spinnen, hoogtes, 

achtbanen, honden of… De avond voordat 

Jezus gaat sterven is Hij ontzettend bang. 

Hij probeert die angst niet weg te stoppen, 

maar Hij doet er iets mee. Dat kunnen wij 

van Hem leren. Toch is zijn angst anders 

dan die van ons. We ervaren dat door ons 

met gesloten ogen achterover te laten 

vallen en te laten opvangen door elkaar. 

Voor Jezus was er niemand die Hem opving… Maar wij mogen zeker 

weten dat God er altijd is, ook als we bang zijn.    

 

 

 



(5) Eenzaamheid  

Moeilijke dingen doe je het liefst met 

iemand samen toch? Als Jezus begint 

aan het moeilijkste dat Hij ooit heeft 

moeten doen, is er niemand die Hem 

helpt. Zijn vrienden verraden, 

ontkennen en ontlopen Hem. Hij voelt 

zich in de steek gelaten en sterft 

helemaal alleen. Jezus weet als geen 

ander hoe eenzaamheid voelt. Daarom 

schrijven wij onze eenzaamheid op een briefje en spijkeren dit op een 

kruis. We maken een armbandje dat ons eraan herinnert dat God ons 

nooit zal verlaten! 

 

(6) Euforie 

Waarover zou jij helemaal uit je dak gaan? Als je 

ineens een puppy zou krijgen of… De vrienden 

van Jezus waren al blij toen Hij op de ezel 

binnenkwam, stel je voor hoe blij ze waren toen 

ze ontdekten dat Jezus was opgestaan uit de 

dood! Vanuit hun wanhoop over zijn dood naar 

de euforie van zijn overwinning. Hij wil met je 

ruilen: Geef mij maar je tranen, Ik geef je een 

reden om uit je dak te gaan. Dat verbeelden we met een stuk klei. Om 

er een echt feest van te maken spelen we een cadeautjesspel met 

symbolische cadeautjes.  

 


