
Leesrooster NBG 2025 
 

Lees je Bijbel, bid elke dag 

‘Lees je Bijbel, bid elke dag’. Met dat motto zijn generaties groot geworden. Tegenwoordig is het ook 

voor veel 

christenen niet meer vanzelfsprekend om dagelijks de Bijbel lezen. Maar wie ervoor kiest om dit toch 

te doen, kan meepraten over de hoop, troost, bemoediging en aansporing die van die goede 

gewoonte uitgaat. Dat geldt voor christenen in Nederland, Vlaanderen en wereldwijd. En ook al is de 

werkelijkheid vaak weerbarstiger: de Bijbel heeft de kracht om te verbinden, over alle grenzen heen. 

Daarom bieden we u ook dit jaar ons leesrooster aan, als dagelijks voedsel voor de geest. 

Rieuwerd Buitenwerf 

Directeur Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap  

 

Uitleg bij het leesrooster 

Bijbelse leesroosters zijn bijna zo oud als de Kerk zelf. In het leesrooster van het Nederlands-Vlaams 

Bijbelgenootschap komen verschillende eeuwenoude en wereldwijde leestradities bij elkaar. Om de 

onderliggende leestradities, de samenhang met kerkelijke feestdagen en de Bijbels-inhoudelijke lijnen 

en verbanden duidelijk te maken, is er bij iedere maand een korte toelichting over de gemaakte 

keuzes. 

NB: DEZE TOELICHTING VERVANGT DE KOPJES DIE IN VOORGAANDE JAREN AAN ELK TEKSTGEDEELTE WAREN 

TOEGEVOEGD. 

Waar in die toelichting verwezen wordt naar ‘de Kerk’, wordt de kerk als gemeenschap van alle 

eeuwen bedoeld, ook al klinken in individuele kerken op zondag andere teksten. 2025 is in dat opzicht 

een bijzonder jaar: we herdenken dat 1700 jaar geleden, in 325 n.Chr., het Concilie van Nicea 

plaatsvond, de eerste vergadering waar vertegenwoordigers van alle kerken probeerden om tot 

gezamenlijke uitspraken over belangrijke geloofsonderwerpen te komen. 

Vaak worden teksten die volgens een bepaalde traditie of volgens het oecumenisch leesrooster op 

zondag worden gelezen, in kleinere perikopen over de dagen voor of na een zondag verdeeld. Dit jaar 

is er in het bijzonder aandacht voor de leestraditie van de oosters-orthodoxe kerken, niet in de laatste 

plaats omdat in 2025 het Pasen van de westerse en de oosterse kerk samenvallen.  

 

Het NBG-Bijbelleesrooster 2025 is, net als in voorgaande jaren, samengesteld door ds. Klaas Touwen, 

predikant van de Oude Kerk in Amsterdam en van de Nederlandse Kerk in Duitsland. 

 

 

  



woensdag 1 januari  Psalm 92 

donderdag 2 januari  Titus 1,1-4 

vrijdag 3 januari  Titus 1,5-16 

zaterdag 4 januari  Titus 2,1-10 

zondag 5 januari  Psalm 87 

maandag 6 januari Epifanie Titus 2,11–3,7 

dinsdag 7 januari  Titus 3,8-15 

woensdag 8 januari  Psalm 136 

donderdag 9 januari  Lucas 2,41-52 

vrijdag 10 januari  Lucas 3,1-9 

zaterdag 11 januari  Lucas 3,10-20 

Zondag 12 januari Doop van de Heer Lucas 3,21-38 

maandag 13 januari  Psalm 42 

Dinsdag 14 januari  Spreuken 1,1-19 

woensdag 15 januari  Spreuken 1,20-33 

donderdag 16 januari  Spreuken 2,1-22 

Vrijdag 17 januari  1 Korintiërs 11,1-16 

zaterdag 18 januari  1 Korintiërs 11,17-34 

Zondag 19 januari Kanazondag 1 Korintiërs 12,1-11 

maandag 20 januari  1 Korintiërs 12,12-31 

Dinsdag 21 januari  1 Kronieken 28,1-10 

woensdag 22 januari  1 Kronieken 28,11-21 

donderdag 23 januari  1 Kronieken 29,1-9 

Vrijdag 24 januari  1 Kronieken 29,10-20 

zaterdag 25 januari  1 Kronieken 29,21-30 

Zondag 26 januari  2 Kronieken 1,1-17 

maandag 27 januari  2 Kronieken 1,18–2,9 

Dinsdag 28 januari  2 Kronieken 2,10-17 

woensdag 29 januari  2 Kronieken 3,1-9 

donderdag 30 januari  2 Kronieken 3,10-17 

Vrijdag 31 januari  2 Kronieken 4,1-10 



 

Titus 

Epifanie (6 januari) is ouder dan Kerstmis en wordt in de oosters-orthodoxe kerken gevierd als het 

feest van Christus’ geboorte, de komst van de drie koningen en de doop van de Heer. Epifanie 

betekent ‘verschijning’. Die aanduiding is ontleend aan de Titusbrief: ‘Toen zijn de goedheid en 

mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden’ (‘verschenen’, epefanê, Titus 3:4). 

Lucas 

2025 is een C-jaar, dat wil zeggen dat de Kerk ’s zondags het evangelie naar Lucas leest, bijvoorbeeld 

Lucas 3:21-38 op zondag 12 januari als de Kerk van het Westen de doop van de Heer viert. 

Spreuken 

Het Spreukenboek staat grotendeels op naam van koning Salomo. De schrijvers aan zijn hof zouden 

3000 spreuken gedicht hebben (zie 1 Koningen 5:12). In eerste instantie lijkt hij de ‘zoon van David’ 

bij uitstek. Zijn naam, afgeleid van het woord sjalom, roept hem uit tot vredevorst. Vanaf 20 januari 

lezen we in Kronieken over het leven van deze koning. 

1 Korintiërs 

‘Jezus is de Heer’ is de kortst mogelijke geloofsbelijdenis (1 Korintiërs 12:3). De Kerk leest heel 

hoofdstuk 12 verdeeld over Kanazondag (19 januari) en de daaropvolgende zondagen.  

1 en 2 Kronieken 

Het oecumenisch leesrooster van de Raad van Kerken wijst de komende zondagen de lezing van de 

Salomohoofdstukken volgens 1 Koningen aan. Volgens de joodse aanduiding horen de 

Koningenboeken bij de ‘vroege profeten’; het gaat dan ook meer om profeten dan om koningen. 

Thuis lezen we min of meer dezelfde verhalen, maar dan volgens de Kroniekenboeken, die 

gekenmerkt worden door een meer priesterlijke invalshoek.   



zaterdag 1 februari  2 Kronieken 4,11–5,1 

Zondag 2 februari  Lucas 4,1-13 

maandag 3 februari  Lucas 4,14-30 

Dinsdag 4 februari  Lucas 4,31-44 

woensdag 5 februari  Lucas 5,1-11 

donderdag 6 februari  Lucas 5,12-16 

Vrijdag 7 februari  Lucas 5,17-26 

zaterdag 8 februari  Lucas 5,27-39 

Zondag 9 februari  Lucas 6,1-11 

maandag 10 februari  2 Kronieken 5,2-14 

Dinsdag 11 februari  2 Kronieken 6,1-11 

woensdag 12 februari  2 Kronieken 6,12-21 

donderdag 13 februari  2 Kronieken 6,22-31 

Vrijdag 14 februari  2 Kronieken 6,32-42 

zaterdag 15 februari  2 Kronieken 7,1-10 

Zondag 16 februari  2 Kronieken 7,11-22 

maandag 17 februari  2 Kronieken 8,1-11 

Dinsdag 18 februari  2 Kronieken 8,12-18 

woensdag 19 februari  2 Kronieken 9,1-12 

donderdag 20 februari  2 Kronieken 9,13-31 

Vrijdag 21 februari  Lucas 6,12-26 

zaterdag 22 februari  Lucas 6,27-38 

Zondag 23 februari  Psalm 83 

maandag 24 februari  Ester 1,1-12 

Dinsdag 25 februari  Ester 1,13-22 

woensdag 26 februari  Ester 2,1-14 

donderdag 27 februari  Ester 2,15-23 

Vrijdag 28 februari  Ester 3,1-11 

 

2 Kronieken en Lucas 

Doordat Pasen dit jaar laat valt, duurt de epifaniëntijd (de tijd tussen Driekoningen op 6 januari en 

het begin van de veertigdagentijd) lang dit jaar, maar liefst twee maanden. Alle gelegenheid om de 



zoon van David als epifaniegestalte te belichten. We lezen heen en weer tussen enerzijds Salomo, de 

zoon van David, met koninklijke luister bekleed, met goddelijke wijsheid begiftigd en befaamd met 

een roem die ver voor hem uitgaat. En anderzijds die andere zoon van David, wiens glorie in de 

Lucashoofdstukken van deze maand al 

evenzeer verwondering, verbijstering en diep ontzag oproept. Isaac Watts maakte drie eeuwen 

geleden dezelfde vergelijking door Psalm 72, ‘Van Salomo’, om te dichten tot ‘Jesus shall reign …’ 

(Liedboek 871, zie 9 december). 

Ester 

De feestrol Ester wordt in de synagoge gelezen tijdens het feest van Poerim, dat dit jaar op 13-14 

maart valt. Wij lezen er nu al naartoe. De hoofdpersonen van het boek zijn Ester, Mordechai en de 

kwaadaardige Haman, die het Joodse volk wil uitroeien. Kinderen letten goed op bij de voorlezing van 

dit lange verhaal. Telkens als de naam van Haman klinkt, beginnen ze te schreeuwen en te fluiten en 

maken ze zoveel mogelijk lawaai met ratels, zodat zijn naam niet meer te horen is. 

  



zaterdag 1 maart  Ester 3,12–15 

Zondag 2 maart  Joël 1,1-14 

maandag 3 maart  Joël 1,15–2,2a 

Dinsdag 4 maart  Joël 2,2b-11 

woensdag 5 maart Aswoensdag Joël 2,12-17 

donderda

g 6 maart  Ester 4,1-17 

Vrijdag 7 maart  Ester 5,1-14 

zaterdag 8 maart  Ester 6,1-14 

zondag 9 maart Invocabit Psalm 81 

maandag 10 maart  Ester 7,1–8,2 

dinsdag 11 maart  Ester 8,3-17 

woensdag 12 maart Biddag Ester 9,1-15 

donderda

g 13 maart  

Ester 9,16-26a 

vrijdag 14 maart  Ester 9,26b–10,3 

zaterdag 15 maart  1 Korintiërs 13,1-13 

zondag 16 maart Reminiscere Lucas 9,1-9 

maandag 17 maart  Lucas 9,10-17 

dinsdag 18 maart  Lucas 9,18-27 

woensdag 19 maart  Lucas 9,28-36 

donderda

g 20 maart  

Lucas 9,37-50 

vrijdag 21 maart  Jesaja 50,4-11 

zaterdag 22 maart  Jesaja 51,1-8 

zondag 23 maart Oculi Jesaja 51,9-16 

maandag 24 maart  Jesaja 51,17-23 

dinsdag 25 maart  Jesaja 52,1-6 

woensdag 26 maart  Jesaja 52,7-12 

donderda

g 27 maart  

Jesaja 52,13—53:6 

vrijdag 28 maart  Jesaja 53,7-12 



zaterdag 29 maart  Jesaja 54,1-10 

zondag 30 maart Laetare Jesaja 54,11-17 

maandag 31 maart  Jesaja 55,1-13 

 

Joël 

Sprinkhanen hebben het land kaalgevreten en de oogst verwoest. Op de omschrijving ervan volgt 

steeds een oproep om te vasten, ‘Kondig een vastentijd af’, eerst in Joël 1:13-20, vervolgens in 2:12-

17. Die laatste perikoop is een klassieke lezing op Aswoensdag, het begin van de veertigdagentijd. 

Ester 

De naam van Poerim is afgeleid van het woord poer dat lot betekent. De lezing op de feestdag zelf (13 

maart) legt het uit. 

1 Korintiërs en Lucas 

Een voorlopig hoogtepunt van het Lucasevangelie is het visioen van de verheerlijking op de berg 

(Lucas 9:28-36). De Kerk leest daarbij: ‘Nu zien we nog maar een afspiegeling, een raadselachtig 

beeld, maar straks staan we oog in oog’ (1 Korintiërs 13:12). 

Jesaja 

Deze hoofdstukken, vooral Jesaja 53, worden vaak aangehaald in het Nieuwe Testament. Sommige 

teksten klinken ons bovendien bekend in de oren omdat ze zijn opgenomen in de Messiah van 

George Frideric Handel (beter bekend als Georg Friedrich Händel): ‘He was despised and rejected of 

men, a man of sorrows, and acquainted with grief. He gave His back to the smiters, and His cheeks to 

them that plucked off the hair, He hid not His face from shame and spitting’ (=Jesaja 53:3 en 50:6). 

  



dinsdag 1 april  Jesaja 56,1-8 

woensdag 2 april  Jesaja 56,9-57,6 

donderdag 3 april  Jesaja 57,7-13 

vrijdag 4 april  Jesaja 57,14-21 

zaterdag 5 april  Jesaja 58,1-5 

zondag 6 april Judica Jesaja 58,6-14 

maandag 7 april  Jesaja 59,1-8 

dinsdag 8 april  Jesaja 59,9-15a 

woensdag 9 april  Jesaja 59,15b-21 

donderdag 10 april  Psalm 36 

vrijdag 11 april  Deuteronomium 16,1-8 

zaterdag 12 april  Deuteronomium 16,9-17 

zondag 13 april Palmarum Lucas 19,29-40 

maandag 14 april  Psalm 67 

dinsdag 15 april  Psalm 41 

woensdag 16 april  Lucas 22,1-13 

donderdag 17 april  Lucas 22,14-65 

vrijdag 18 april  Lucas 22,66–23,56 

zaterdag 19 april  Psalm 82 

zondag 20 april Pasen 1 Johannes 1,1-17 

maandag 21 april  Psalm 105,1-22 

dinsdag 22 april  Psalm 105,23-45 

woensdag 23 april  Lucas 24,1-12 

donderdag 24 april  Psalm 102,1-18 

vrijdag 25 april  Psalm 102,19-29 

Zaterdag 26 april  Lucas 24,13-27 

Zondag 27 april Pasen 2 Lucas 24,28-35 

Maandag 28 april  Psalm 150 

Dinsdag 29 april  Deuteronomium 16,18–17,7 

Woensdag 30 april  Deuteronomium 17,8-20 

 



Jesaja 

We lezen nog even door in Jesaja. Omdat het vastentijd is, leest de Kerk op zondag 6 april Jesaja 58:6-

14. Met de dagelijkse lezingen ervoor en erna leren wij deze perikoop in een breder verband te 

plaatsen. 

Deuteronomium 

Pasen en Pinksteren zijn niet pas door het christendom op de feestkalender gezet, het zijn Joodse 

feesten die in het boek Deuteronomium nauwkeurig worden omschreven. In een volgend hoofdstuk 

valt op dat Deuteronomium de koning en zijn ambities heel kort houdt. Het eigenlijke ambt over 

Israël is dat van de profeet. 

Lucas 

In de Goede Week en de eerste paasdagen lezen wij met de Kerk mee over het lijdensverhaal en 

Pasen volgens Lucas. Aan deze evangelist hebben wij te danken dat het mysterie van Pasen 40 dagen 

(tot en met Hemelvaart) of zelfs 50 dagen (tot en met Pinksteren) gevierd wordt. 

Psalmen en Johannes 

Bijzonder is dat dit jaar de paasdatum van Oost en West gelijk valt (meestal scheelt die een week), 

zodat we nu de paastijd kunnen vieren met lezingen en psalmen uit de orthodoxe traditie. Psalm 41 

bijvoorbeeld: vanwege vers 10 wordt deze psalm gezongen in de liturgie van het Laatste Avondmaal. 

En de paaspsalm Psalm 105, die zowel de uittocht uit Egypte als de intocht in het land van belofte 

bezingt. Bijzonder is de lezing van Johannes 1 op paasochtend, een evangelie dat in het Westen op 

kerstochtend klinkt. 

  



donderdag 1 mei  Deuteronomium 18,1-8 

vrijdag 2 mei  Deuteronomium 18,9-22 

zaterdag 3 mei  Johannes 10,1-10 

zondag 4 mei Pasen 3 Johannes 10,11-21 

maandag 5 mei  Johannes 10,22-30 

dinsdag 6 mei  Johannes 10,31-42 

woensdag 7 mei  Psalm 100 

donderdag 8 mei  Johannes 4,1-26 

vrijdag 9 mei  Johannes 4.27-42 

zaterdag 10 mei  Johannes 4,43-54 

zondag 11 mei Pasen 4 Johannes 5,1-13 

maandag 12 mei  Johannes 5,14-29 

dinsdag 13 mei  Johannes 5,30-47 

woensdag 14 mei  Handelingen 15,36–16,10 

donderdag 15 mei  Handelingen 16,11-24 

vrijdag 16 mei  Handelingen 16,25-34 

zaterdag 17 mei  Handelingen 16,35-40 

zondag 18 mei Pasen 5 Psalm 71 

maandag 19 mei  Johannes 8,1-11 

dinsdag 20 mei  Johannes 8,12-24 

woensdag 21 mei  Johannes 8,25-36 

donderdag 22 mei  Johannes 8,37-47 

vrijdag 23 mei  Johannes 8,48-59 

zaterdag 24 mei  Johannes 9,1-12 

zondag 25 mei Pasen 6 Johannes 9,13-23 

maandag 26 mei  Johannes 9,24-41 

dinsdag 27 mei  Psalm 56 

woensdag 28 mei  Psalm 110 

donderdag 29 mei Hemelvaart Lucas 24,36-53 

vrijdag 30 mei  Psalm 108 

zaterdag 31 mei  Handelingen 17,1-15 



 

Johannes 

In de Kerk van het Westen is het gebruikelijk dat het evangelie van de Goede Herder (Johannes 10) in 

de paastijd klinkt. De Kerk van het Oosten heeft andere gewoontes. Met hen lezen wij Johannes 4-5 

en 7-9, lezingen die in het Westen eerder in de veertigdagentijd klinken. 

Psalmen en Lucas 

Ook op en rondom Hemelvaartsdag volgen we de orthodoxe gewoonte. Psalm 110 bezingt de 

troonsbestijging van de priesterkoning: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand’ (vers 1). 

Het is een van de meest geciteerde psalmverzen van het Nieuwe Testament. Psalm 108 zingt: ‘Verhef 

u boven de hemelen, God, laat uw glorie heel de aarde vervullen’ (vers 6), en klinkt in de liturgie als 

een lofzang op de godheid van Christus. De laatste perikoop van Lucas 24 is de orthodoxe 

evangelielezing van het feest van Christus’ Hemelvaart. 

Handelingen 

De Orthodoxie kent in de paastijd naast de lezing uit het Johannesevangelie een doorgaande lezing 

uit het boek Handelingen. We pakken de draad op vanaf de tweede zendingsreis van Paulus. 

  



zondag 1 juni Pasen 7 Handelingen 17,16-34 

maandag 2 juni  Handelingen 18,1-11 

dinsdag 3 juni  Handelingen 18,12-22 

woensdag 4 juni  Psalm 61 

donderdag 5 juni  Johannes 7,1-13 

vrijdag 6 juni  Johannes 7,14-24 

zaterdag 7 juni  Johannes 7,25-36 

zondag 8 juni Pinksteren Johannes 7,37-52 

maandag 9 juni  Lucas 6,39-49 

dinsdag 10 juni  Lucas 7,1-10 

woensdag 11 juni  Lucas 7,11-17 

donderdag 12 juni  Psalm 52 

vrijdag 13 juni  Spreuken 8,1-21 

zaterdag 14 juni  Spreuken 8,22-36 

zondag 15 juni Trinitatis Johannes 2,23–3,13 

maandag 16 juni  Johannes 3,14-21 

dinsdag 17 juni  Johannes 3,22-36 

woensdag 18 juni  Galaten 1,1-12 

donderdag 19 juni  Galaten 1,13-24 

vrijdag 20 juni  Galaten 2,1-14 

zaterdag 21 juni  Galaten 2,15-21 

zondag 22 juni  Galaten 3,1-14 

maandag 23 juni  Galaten 3,15-29 

dinsdag 24 juni Sint Jan Lucas 7,18-35   

woensdag 25 juni  Lucas 7,36-50 

donderdag 26 juni  Lucas 8,1-15 

vrijdag 27 juni  Lucas 8,16-21 

zaterdag 28 juni  Lucas 8,22-25 

zondag 29 juni  Lucas 8,26-39 

maandag 30 juni  Lucas 8,40-56 

 



Handelingen 

Paulus wordt vaak beschouwd als ‘de apostel van de heidenen’, maar in deze hoofdstukken legt hij 

zijn eerste contact steeds op sabbat in de synagogen. Zijn bezoek aan Athene is daarop een 

kenmerkende uitzondering. 

Johannes 

Het pinksterevangelie van de Oosters-Orthodoxe Kerk is: ‘Laat wie dorst heeft bij Mij komen en 

drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft’ (Johannes 

7:37v). De Kerk van het Westen leest op zondag Trinitatis Johannes 3: ‘Niemand kan het koninkrijk 

van God binnen gaan tenzij hij geboren wordt uit water en Geest’ (vers 5). 

Lucas 

Op 24 juni viert de Kerk de geboorte van Johannes de Doper. De lezing op deze dag gaat dan ook over 

deze ‘voorloper van Christus’, zoals hij in de Orthodoxie genoemd wordt. 

Spreuken 

De tweede helft van Spreuken 8 is een traditionele lezing van zondag Trinitatis, de zondag van de 

Drie-eenheid. De wijsheid (vrouwelijk) die ‘nog voor alles er was’ werd voortgebracht, is 

vereenzelvigd met de eeuwige Zoon van God. De Statenvertaling las: ‘Ick ben van eeuwicheyt af 

gesalft geweest’ (vers 23) en vatte de wijsheid dus op als Christus, Messias, Gezalfde. 

Galaten 

Hartje zomer leest de Kerk de hele Galatenbrief door. In tegenstelling tot Handelingen, waarin zowel 

Petrus als Paulus worden voorgesteld als apostelen met een missie onder de niet-joden, is deze rol 

volgens Galaten voorbehouden aan Paulus (2:7v). 

  



dinsdag 1 juli  Galaten 4,1-11 

woensdag 2 juli  Galaten 4,12-20 

donderdag 3 juli  Galaten 4,21-31 

vrijdag 4 juli  Galaten 5,1-12 

zaterdag 5 juli  Galaten 5,13-26 

zondag 6 juli  Galaten 6,1-10 

maandag 7 juli  Galaten 6,11-18 

dinsdag 8 juli  Deuteronomium 19,1-10 

woensdag 9 juli  Deuteronomium 19,11-21 

donderdag 10 juli  Lucas 9,51-62 

vrijdag 11 juli  Lucas 10,1-16 

zaterdag 12 juli  Lucas 10,17-24 

zondag 13 juli  Lucas 10,25-37 

maandag 14 juli  Lucas 10,38-42 

dinsdag 15 juli  Deuteronomium 20,1-9 

woensdag 16 juli  Deuteronomium 20,10-20 

donderdag 17 juli  Deuteronomium 21,1-9 

vrijdag 18 juli  Kolossenzen 1,1-11 

zaterdag 19 juli  Kolossenzen 1,12-23 

zondag 20 juli  Kolossenzen 1,24–2,5 

maandag 21 juli  Kolossenzen 2,6-15 

dinsdag 22 juli  Kolossenzen 2,16–3,4 

woensdag 23 juli  Psalm 75 

donderdag 24 juli  Deuteronomium 23,2-15 

vrijdag 25 juli  Deuteronomium 23,16-26 

zaterdag 26 juli  Psalm 28 

zondag 27 juli  Lucas 11,1-13 

maandag 28 juli  Lucas 11,14-23 

dinsdag 29 juli  Lucas 11,24-28 

woensdag 30 juli  Lucas 11,29-36 

donderdag 31 juli  Lucas 11,37-44 



 

Galaten 

Op zondag 6 juli komt de Kerk toe aan het laatste hoofdstuk van de Galatenbrief. Daags daarna lezen 

we Paulus’ eigen hanenpoten (vers 11). Doorgaans dicteerde hij zijn brieven aan een secretaris 

(bijvoorbeeld Tertius, Romeinen 16:22). Hier voegt hij eigenhandig een naschrift toe. 

Deuteronomium 

Deze wetten zijn provisorisch. De drie vrijplaatsen bijvoorbeeld, volstaan voorlopig (Deuteronomium 

19:1-7), maar als het grondgebied van Israël zich uitbreidt, moeten er meer uitwijkmogelijkheden bij 

komen (8-10). In de strijd houdt de priester het krijgsvolk voor: ‘Wees sterk en moedig … wees niet 

bang’ (20:3), maar ondertussen wordt rekening gehouden met wie wel bang is en het aan moed 

ontbreekt (vers 8). Aan castraten is de toegang tot de gemeenschap van de HEER ontzegd (23:2), 

maar Jesaja 56 zet een deur voor hen open, en in Handelingen wordt een eunuch gedoopt (8:26-40). 

Wie wetsteksten in praktijk wil brengen moet zichoefenen in barmhartigheid. 

Lucas 

De Kerk is in haar zondagse lezing van het Lucasevangelie inmiddels aanbeland bij hoofdstuk 10 over 

het gebod (‘Wat staat er in de wet geschreven?’, vers 26) en hoofdstuk 11 over het gebed (‘Heer, leer 

ons bidden’, vers 1). 

Kolossenzen 

De brief aan de Kolossenzen belijdt Christus’ heerschappij in verheven taal en universele beelden. 

Christus heeft de kosmische chaos bedwongen en houdt het universum bijeen als zijn lichaam. Alle 

dingen zijn in Hem, door Hem en tot Hem geschapen. Hij is het hoofd van het heelal dat in Hem zijn 

samenhang heeft hervonden en tot vrede is gebracht. 

  



vrijdag 1 augustus  Lucas 11,45-54 

zaterdag 2 augustus  Lucas 12,1-12 

zondag 3 augustus  Lucas 12,13-21 

maandag 4 augustus  Lucas 12,22-32 

dinsdag 5 augustus  Kolossenzen 3,5-17 

woensdag 6 augustus  Kolossenzen 3,18–4,6 

donderdag 7 augustus  Kolossenzen 4,7-18 

vrijdag 8 augustus  Deuteronomium 24,1-9 

zaterdag 9 augustus  Deuteronomium 24,10-22 

zondag 10 augustus  Lucas 12,33-40 

maandag 11 augustus  Lucas 12,41-48 

dinsdag 12 augustus  Deuteronomium 25,1-10 

woensdag 13 augustus  Deuteronomium 25,11-19 

donderdag 14 augustus  Deuteronomium 26,1-11 

vrijdag 15 augustus  Deuteronomium 26,12-19 

zaterdag 16 augustus  Psalm 54 

zondag 17 augustus  Lucas 12,49-59 

maandag 18 augustus  Lucas 13,1-9 

dinsdag 19 augustus  Lucas 13,10-21 

woensdag 20 augustus  Deuteronomium 27,1-13 

donderdag 21 augustus  Deuteronomium 27,14-26 

vrijdag 22 augustus  Psalm 55,1-16 

zaterdag 23 augustus  Psalm 55,17-24 

zondag 24 augustus  Lucas 13,22-30 

maandag 25 augustus  Lucas 13,31-35 

dinsdag 26 augustus  Deuteronomium 28,1-14 

woensdag 27 augustus  Deuteronomium 28,15-29 

donderdag 28 augustus  Deuteronomium 28,30-44 

vrijdag 29 augustus  Deuteronomium 28,45-57 

zaterdag 30 augustus  Deuteronomium 28,58-69 

zondag 31 augustus  Lucas 14,1-14 



Lucas 

Dat we deze weken het Lucasevangelie en de Kolossenzenbrief om en om lezen, heeft ook een 

tekstuele basis. In Kolossenzen 4:14 wordt de naam van degene die volgens de traditie het 

Lucasevangelie heeft geschreven, genoemd: ‘Lucas, onze geliefde arts’. 

Kolossenzen 

Van heel de Bijbel is het beeld dat de Kolossenzenbrief ons van de kosmos geeft, het meest statisch. 

Alsof alles pais en vree is, en er in tijd en geschiedenis niets beslissends meer gebeurt. Dat wordt 

door het Lucasevangelie wel weer op spanning gebracht als Jezus zegt: ‘Denken jullie dat Ik gekomen 

ben om vrede te brengen op aarde? Integendeel’ (Lucas 12:51). 

Deuteronomium 

De hoofdstukken aan het einde van Deuteronomium laten zien dat we hier te maken hebben met een 

verbondsakte, die bekrachtigd wordt met zegeningen en vooral veel vervloekingen. De vervloekingen 

zijn ingekleurd door wat het volk eeuwenlang aan ellende heeft ondergaan in oorlogen, belegeringen 

en ballingschap (28:41). Als uiteindelijk na de terugkeer in Jeruzalem het wetboek wordt voorgelezen, 

moeten Nehemia en Ezra het volk oproepen bij de vervloekingen niet te rouwen en te huilen. ‘Het 

hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de wet hoorde’ (Nehemia 

8:9). 

  



maandag 1 september  Lucas 14,15-24 

dinsdag 2 september  Lucas 14.25-35 

woensdag 3 september  Psalm 33 

donderdag 4 september  Deuteronomium 29,1-14 

vrijdag 5 september  Deuteronomium 29,15-28 

zaterdag 6 september  Deuteronomium 30,1-10 

zondag 7 september  Deuteronomium 30,11-20 

maandag 8 september  Deuteronomium 31,1-8 

dinsdag 9 september  Deuteronomium 31,9-18 

woensdag 10 september  Deuteronomium 31,19-29 

donderdag 11 september  Psalm 74 

vrijdag 12 september 

 Deuteronomium 31,30–

32,14 

zaterdag 13 september  Deuteronomium 32,15-25 

zondag 14 september  Deuteronomium 32,26-35 

maandag 15 september  Deuteronomium 32,36-44 

dinsdag 16 september  Deuteronomium 32,45-52 

woensdag 17 september  Psalm 148 

donderdag 18 september  Lucas 15,1-10 

vrijdag 19 september  Lucas 15,11-20a 

zaterdag 20 september  Lucas 15,20b-32 

zondag 21 september  Lucas 16,1-9 

maandag 22 september  Lucas 16,10-18 

dinsdag 23 september  Psalm 38 

woensdag 24 september  Deuteronomium 33,1-7 

donderdag 25 september  Deuteronomium 33,8-12 

vrijdag 26 september  Deuteronomium 33,13-21 

zaterdag 27 september  Deuteronomium 33,22-29 

zondag 28 september  Lucas 16,19-31 

maandag 29 september  Deuteronomium 34,1-12 

dinsdag 30 september  Psalm 127,1-5 



Lucas 

Volgens Lucas stellen de rijken vaak andere prioriteiten dan dat zij zich tot het koninkrijk van God 

laten nodigen. Het evangelie is voor de armen. Deze hoofdstukken tonen aan wat Jezus ons in de 

typisch Lucaanse versie van de zaligsprekingen heeft voorgehouden: ‘Gelukkig jullie die arm zijn,want 

voor jullie is het koninkrijk van God.’ ‘Maar wee jullie die rijk zijn, jullie hebben je deel al gehad’ 

(Lucas 6:20.24). 

Deuteronomium 

Deze maand lezen we de laatste hoofdstukken van Deuteronomium. Op zondag 7 september valt 

onze dagelijkse lezing samen met de zondagse lezing van de Kerk. In Deuteronomium 30:11-20 wordt 

het volk gesteld voor de beslissende keuze tussen leven en dood. In de liturgie klinkt die lezing samen 

met het evangelie, waarin Jezus zijn navolgers roept tot discipelschap (Lucas 14:25-33). 

  



woensdag 1 oktober  Habakuk 1,1-11 

donderdag 2 oktober  Habakuk 1,12–2,4 

vrijdag 3 oktober  Habakuk 2,5-20 

zaterdag 4 oktober  Habakuk 3,1-19 

zondag 5 oktober  Psalm 86 

maandag 6 oktober  2 Timoteüs 1,1-10 

dinsdag 7 oktober  2 Timoteüs 1,11-18 

woensdag 8 oktober  2 Timoteüs 2,1-13 

donderdag 9 oktober  Psalm 119,145-152 

vrijdag 10 oktober  Psalm 119,153-160 

zaterdag 11 oktober  Psalm 119,161-168 

zondag 12 oktober  Psalm 119,169-176 

maandag 13 oktober  Lucas 17,1-10 

dinsdag 14 oktober  Lucas 17,11-19 

woensdag 15 oktober  Lucas 17,20-37 

donderdag 16 oktober  Lucas 18,1-8 

vrijdag 17 oktober  Psalm 62 

zaterdag 18 oktober  2 Timoteüs 2,14-26 

zondag 19 oktober  2 Timoteüs 3,1-9 

maandag 20 oktober  2 Timoteüs 3,10–4,8 

dinsdag 21 oktober  2 Timoteüs 4,9-22 

woensdag 22 oktober  Psalm 78,1-16 

donderdag 23 oktober  Psalm 78,17-39 

vrijdag 24 oktober  Psalm 78,40-55 

zaterdag 25 oktober  Psalm 78,56-72 

zondag 26 oktober  Lucas 18,9-17 

maandag 27 oktober  Lucas 18,18-30 

dinsdag 28 oktober  Lucas 18,31-43 

woensdag 29 oktober  Handelingen 18,23–19,7 

donderdag 30 oktober  Handelingen 19,8-22 

vrijdag 31 oktober Hervormingsdag Handelingen 19,23-40 



Habakuk 

In samenhang met een vraag van de apostelen: ‘Heer, geef ons meer geloof’ (Lucas 17:5), leest de 

Kerk begin oktober uit de profeet Habakuk. Wij lezen het boekje in één adem uit, inclusief het in de 

nieuwtestamentische brieven vaak aangehaalde vers ‘de rechtvaardige zal leven door zijn trouw’ 

(Habakuk 2:4), dat ooit aanleiding gaf tot het ‘sola fide’ (‘door het geloof alleen’) van de Reformatie. 

2 Timoteüs 

In oktober leest de Kerk dit jaar de tweede brief aan Timoteüs. Deze brief gaat in op de vraag hoe het 

onderricht van de apostel Paulus voortgang zal vinden in volgende generaties. Timoteüs (zijn naam 

betekent ‘die God vereert’) wordt daarbij ten voorbeeld gesteld. Hij is jong, hij zal het apostolisch 

ambt een volgende eeuw in dragen. 

Lucas 

Hier neemt het evangelie de draad weer op van Jezus’ opgang naar Jeruzalem (Lucas 9:51; 13:22). 

Door het grensgebied van Samaria en Galilea reist hij verder naar Judea: ‘We zijn nu op weg naar 

Jeruzalem, en alles wat door de profeten over de Mensenzoon geschreven is zal daar plaatsvinden’ 

(18:31). Dit wordt vaak een ‘lijdensaankondiging’ genoemd, het is echter ook een proclamatie van 

zijn verrijzenis: ‘op de derde dag zal Hij opstaan’ (18:33). 

  



zaterdag 1 november Allerheiligen Handelingen 20,1-12 

zondag 2 november  Handelingen 20,13-24 

maandag 3 november  Handelingen 20,25-38 

dinsdag 4 november  Psalm 76 

woensdag 5 november Dankdag Lucas 19,1-10 

donderdag 6 november  Lucas 19,11-28 

vrijdag 7 november  Handelingen 21,1-14 

zaterdag 8 november  Handelingen 21,15-26 

zondag 9 november  Handelingen 21,27-36 

maandag 10 november  Handelingen 21,37–22,16 

dinsdag 11 november  Handelingen 22,17-29 

woensdag 12 november  Lucas 19,41-48 

donderdag 13 november  Lucas 20,1-8 

vrijdag 14 november  Lucas 20,9-19 

zaterdag 15 november  Lucas 20,20-26 

zondag 16 november  Lucas 20,27-40 

maandag 17 november  Lucas 20,41–21,4 

dinsdag 18 november  Handelingen 22,30–23,11 

woensdag 19 november  Handelingen 23,12-22 

donderdag 20 november  Handelingen 23,23-35 

vrijdag 21 november  Handelingen 24,1-9 

zaterdag 22 november  Handelingen 24,10-21 

zondag 23 november  Handelingen 24,22-27 

maandag 24 november  Lucas 21,5-19 

dinsdag 25 november  Lucas 21,20-38 

woensdag 26 november  Handelingen 25,1-12 

donderdag 27 november  Handelingen 25,13-27 

vrijdag 28 november  Handelingen 26,1-18 

zaterdag 29 november  Handelingen 26,19-32 

zondag 30 november Advent 1 Psalm 85 

 



Handelingen 

In de Kerk wordt in november gelezen van Paulus’ derde zendingsreis en van zijn transport naar 

Rome, een bestemming die al in Handelingen 19:21 op zijn lijstje stond. Paulus gaat niet naar Rome 

om daar het evangelie te brengen, want het was daar al (Handelingen 29:15). Hij gaat omdat hij zich 

heeft beroepen op de keizer. Als hij dat niet had gedaan, was hij allang een vrij man geweest (26:32). 

Maar Paulus heeft het op de spits gedreven: de hoogste machthebber op aarde moet zich over het 

evangelie uitspreken. 

Lucas 

In november vallen de drie zondagen van de voleinding. Het is de tijd waarin ’de laatste dingen’ aan 

de orde worden gesteld: de jongste dag en de komst van de messias. Het evangelie vertelt van de 

beslissende komst van Jezus in Jeruzalem en de beslissende komst van de Mensenzoon. 

  



maandag 1 december  Jesaja 1,1-17 

dinsdag 2 december  Jesaja 1,18-31 

woensdag 3 december  Jesaja 2,1-5 

donderdag 4 december  Psalm 126 

vrijdag 5 december  Handelingen 27,1-12 

zaterdag 6 december  Handelingen 27,13-26 

zondag 7 december Advent 2 Handelingen 27,27-38 

maandag 8 december  Handelingen 27,39-44 

dinsdag 9 december  Psalm 72 

woensdag 10 december  Handelingen 28,1-10 

donderdag 11 december  Handelingen 28,11-22 

vrijdag 12 december  Handelingen 28,23-31 

zaterdag 13 december  Psalm 28 

zondag 14 december Advent 3 Jesaja 6,1-13 

maandag 15 december  Jesaja 7,1-9 

dinsdag 16 december  Jesaja 7,10-17 

woensdag 17 december  Jesaja 7,18-25 

donderdag 18 december  Psalm 146 

vrijdag 19 december  Matteüs 1,1-17 

zaterdag 20 december  Matteüs 1,18-25 

zondag 21 december Advent 4 Psalm 19 

maandag 22 december  Jesaja 8,1-10 

dinsdag 23 december  Jesaja 8,11-23a 

woensdag 24 december Kerstnacht Jesaja 8,23b–9,6 

donderdag 25 december Eerste Kerstdag Jeremia 23,1-8 

vrijdag 26 december  Matteüs 2,1-12 

zaterdag 27 december  Matteüs 2,13-23 

zondag 28 december Onschuldige Kinderen Psalm 124,1-8 

maandag 29 december  Numeri 22,2-20 

dinsdag 30 december  Numeri 22,21-40 

woensdag 31 december  Psalm 59,1-18 



Jesaja 

De profeet Jesaja wordt graag gehoord in de dagen van advent en met Kerst. We lezen enkele 

gedeelten uit de beginhoofdstukken, zodat we de zondagse perikopen van de Kerk in een bredere 

context kunnen plaatsen, in het bijzonder de lezing van Kerstnacht: ‘Het volk dat in duisternis 

ronddoolt ziet een schitterend licht’ (Jesaja 9:1). 

Handelingen 

De doorgaande lezing uit Handelingen, vanaf Paulus’ derde zendingsreis, zijn we eind oktober al 

begonnen. Nu eindigt het boek met een tijdloos Paulusbeeld, zoals wij dat ook kennen uit de brieven: 

‘Paulus, die omwille van Christus Jezus gevangen zit’ (Filemon 1:1.9), en met nadruk op zijn 

vrijmoedigheid. Na twee jaar staat er wat nieuws te gebeuren (Handelingen 28:30), maar daar gaat 

het boek verder niet op in. Handelingen heeft iets anders op het oog. Het leidt toe naar de inmiddels 

verzamelde paulinische brieven. Handelingen eindigt met een citaat uit Jesaja 6 (Handelingen 28:25-

27). Dat hoofdstuk is over een paar dagen aan de beurt (14 december). 

Matteüs 

De kersttijd van dit jaar wordt door de evangelist Matteüs belicht tot en met de kindermoord van 

Betlehem. De Kerk gedenkt ‘Onschuldige kinderen’ (28 december) met Psalm 124, een lied dat 

kindermoord in alle toonaarden tegenspreekt. 

Numeri 

De lezingen over Bileam, ‘de man wiens oog geopend is’, leiden nu alvast toe naar het nieuwe jaar als 

met Epifanie op 6 januari gelezen wordt: ‘Een ster komt op uit Jakob, een scepter uit Israël’ (Numeri 

24:17). 

 


