
Op 7 oktober is de 
schoenendoosdienst in de Grote 
Kerk om 10.00 uur Ds. Marijn 
Rohaan gaat voor. Het wordt 
een gezinsdienst met een 
vertelling voor de kinderen en 
een mix van liederen. Aan de 
schoenendoosdienst werken 
meerdere scholen in de klas: De 
Opstap, De Wiedekieker, Het 
Kompas en de Voorpoort. Ze 
zijn elk op eigen wijze 

betrokken. Neem allemaal je gevulde schoenendoos mee, zodat we er 
samen een mooie dienst van kunnen maken, met veel om te delen!   

 
De liedjes voor in de schoenendoosdienst zijn in deze playlist te 
beluisteren en te oefenen: 
 
Klik hier voor de Schoenendoosliedjes 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uwpHCvY7T9E&list=PLtUqVVtVQtulBaXgLevnBc8JSqifrLdcd

