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Bijbelrooster 

 

do. 12 dec Psalm 64 

vr. 13 dec Sefanja 3:1-8 

za.  14 dec Sefanja 3:9-13 

zo. 15 dec Sefanja 3:14-20 

ma. 16 dec Psalm 44:1-9 

di. 17 dec Psalm 44:10-27 

wo. 18 dec Lucas 1:1-25 

do. 19 dec Lucas 1:26-38 

vr. 20 dec Psalm 145 

za. 21 dec Micha 5:1-8 

zo. 22 dec Lucas 1:39-56 

ma. 23 dec Lucas 1:57-66 

di. 24 dec Lucas 1:67-80 

wo. 25 dec Lucas 2:1-21 

do. 26 dec Psalm 98 

vr. 27 dec Psalm 97 

za. 28 dec Psalm 8 

zo. 29 dec Lucas 2:22-35 

ma. 30 dec Lucas 2:36-40 

di. 31 dec Psalm 90 

wo. 1 jan Psalm 92 

do. 2 jan Titus 1,1-4 

vr. 3 jan Titus 1,5-16 

za. 4 jan Titus 2,1-10 

zo. 5 jan Psalm 87 

ma. 6 jan Titus 2,11–3,7 

di. 7 jan Titus 3,8-15 

wo. 8 jan Psalm 136 

do. 9 jan Lucas 2,41-52 

vr. 10 jan Lucas 3,1-9 

za. 11 jan Lucas 3,10-20 

zo. 12 jan Lucas 3,21-38 

ma. 13 jan Psalm 42 

di. 14 jan Spreuken 1,1-19 

wo. 15 jan Spreuken 1,20-33 

do. 16 jan Spreuken 2,1-22 



 
 

 

3 
 

 
Uit de gemeente 
 
 
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
 

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aard’ en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heil’ge gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 
 

Dit zijn de woorden van het eerste couplet van wat misschien wel het 
mooiste Adventslied is, lied 442. Het is een reis van donker naar licht, 
van de bange pijn, naar het zachte licht. In deze paar regels wordt hoop 
geboden voor wie te maken heeft met zorgen. 
Onlangs sprak ik een gemeentelid die gebukt gaat onder negatieve 
gedachten. Zonder het zelf te willen en zonder het te kunnen bijsturen 
komen er telkens depressieve gedachten naar boven over zonde en 
schuld, over het leven niet waard zijn, het niets meer aan vinden. 
Je kunt het gevoel hebben dat jij de enige bent die met sombere 
gedachten worstelt, ten onder dreigt te gaan aan negativiteit. Dat is niet 
zo. Helaas komt dat veel meer voor. Misschien wel versterkt door het 
sombere van de donkere dagen voor Kerst. 
 
Op zulke momenten kan God heel ver weg lijken. Zijn troostvolle liefde 
wordt onhoorbaar in het rumoer van de onrust in je hoofd, om je heen. 

Wat wil de Gereformeerde Kerk Vollenhove voor een gemeente 
zijn? 

De gemeente geeft Gods liefde vorm door een gastvrije, wervende en 
dienende gemeenschap te zijn, die Jezus navolgt en zich laat vullen door 
de Geest. Onze grondslag is de Bijbel.  

We zijn onderdeel van de wereldwijde christelijke kerk. We bieden ruimte 
voor ieders persoonlijke weg met God.  
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Advent leert om ons dan toch te blijven bidden, te blijven zingen: ‘Op U, 
mijn Heiland, blijf ik hopen. Verlos mij van mijn bange pijn!’ 
Er kan dikwijls een groot verschil zitten tussen wat onze negatieve 
gedachten ons ingeven en wat er werkelijk aan de hand is, wat de 
realiteit is. Dat begon al in het Bijbelboek Genesis. Daar verleidt de slang 
Adam en Eva door de belofte dat zij net als God zullen worden, wanneer 
ze de vrucht eten. Dit, terwijl ze al zijn gemaakt naar Gods beeld! Er 
wordt iets beloofd wat ze al hebben. 
 
Op deze manier kun je ook naar je eigen gedachten kijken. Je wordt 
bijvoorbeeld verleid door het idee dat je er niet mag zijn, terwijl God dit 
je in genade al heeft gegeven. God wil niets liever dan dat we met onze 
zorgen en onze negatieve gedachten bij Hem komen. God is nooit zo ver 
weg als wij denken of vrezen. Hij wil het licht zijn in ons leven, daarvoor 
is het Advent geworden, daarvoor is Jezus Christus met Kerst op aarde 
gekomen. 
Daarom zingen de laatste twee regels: ‘Kom met uw zacht glans 
doordringen, o zon van liefde, mijn gemoed!’ 
Die weg van donker naar licht kun je soms niet alleen afleggen. Daarbij 
kan professionele hulp uitkomst bieden, maar daarbij heb je ook elkaar 
nodig. We zijn als gemeente geroepen om met elkaar op te lopen. Om 
de moed erin te houden, om hoop te blijven hebben, om vast te houden 
aan verwachting. Dat geldt voor deze donkere Adventsdagen naar Kerst 
toe, maar ook daarna, een leven lang. 
 
Op donderdag 5 december is Harry Driesen (Groenestraat 21, 8325 AW) 
toch nog vrij plotseling overleden op 66-jarige leeftijd. Hij was aan 
chemo’s bezig en hij had best goede hoop dat die nog wat zouden doen. 
Het mocht niet meer zo zijn. Woensdag 11 december was de dankdienst 
voor zijn leven in de Mariakerk. In een volgend nummer van Het 
Kerkportaal zal er uitgebreider stil worden gestaan bij het overlijden van 
Harry Driesen. We wensen Bert en Adri en allen die hem zullen missen 
troost en sterkte toe. 
 
 
                                P.M.(i.v.m. privacy) 
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Graag hoor ik het als u/je te maken hebt met vreugde of verdriet; of me 
wilt spreken, om welke reden dan ook. Ik zie er naar uit om bij u/je 
langs te komen. 
 
ds. Douwe Wijmenga 06 5870 0301 – predikant@maria-kerk.nl 
 
 
Bezoek van de ouderlingen 

 
Wanneer er behoefte is aan pastorale aandacht – een bezoekje, een 
gesprek, zomaar even bijpraten –, dan kunt u/jij contact opnemen met 
één van de ouderlingen. Dat hoeft niet de eigen wijkouderling zijn, u/jij 
mag zelf een keuze maken. Onze telefoonnummers staan hieronder 
vermeld. 
 
Elsbeth Folkerts  06 3722 7324 
Esther Haasjes  06 2747 0064 

Gert Hulleman  06 2508 7408 
Wouter Verkerk  06 2655 2799 
Geke Winters  06 2259 1251 
Steven Winters  06 5982 7290 
 

Vespers in Vollenhove  
 
In een hectische wereld waar het stil zijn nauwelijks meer mogelijk is 
vinden we elkaar elke woensdagavond bij de vespers die toegankelijk 
zijn voor mensen die zich wel of niet verbonden voelen met een kerk, 
maar ook voor allen die behoefte hebben om samen te komen en stil te 
zijn. De vespers worden georganiseerd vanuit de Raad van Kerken en 
vinden steeds voor een periode plaats in een aangesloten kerk. Tot en 
met december is dat in de Mariakerk in Vollenhove. Vanaf januari 2024 
tot aan het einde van de winter in de Room Katholieke kerk in de 
Kerkstraat.  
Ieder die behoefte heeft aan een moment van bezinning en om elkaar te 
ontmoeten is welkom. De vespers beginnen om 19.15 uur en duren tot 
19.45 uur. Iedereen, kerkelijk verbonden of niet is welkom. De vespers 
worden geleid door voorgangers vanuit de diverse kerken, 
gemeenteleden en predikanten. Ieder is van harte welkom. 

 

mailto:predikant@maria-kerk.nl
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Top2000 kerkdienst ‘Protest en verzet; durf 
jij ergens voor te staan?’  
 
De wereld is in beweging; klimaat, vluchtelingen, duurzaamheid, 
verschillen tussen arm en rijk.  
Activisten zijn niet bang om grote woorden te gebruiken. Groepen staan 
tegenover elkaar hard te schreeuwen. Wegen worden geblokkeerd, 
mensen ketenen zich ergens aan vast.  
 
Christenen staan er niet echt bekend om dat ze op de barricades 
springen en voorop lopen in een protestmars. Maar verzet, opstand en 
demonstratie horen wel bij geloof. De taal van het geloof is wel anders 
dan die van wetenschap en politiek.  
 
In deze muzikale dienst komen zowel gouwe ouwe als kersverse protest- 
en verzetsliederen voorbij.  
Naast de huisband van de Mariakerk verlenen gitarist Simon Dragt en 
pianist Erik Hofstede hun medewerking.  
 
Je bent van harte welkom op zondag 15 december in de Mariakerk te 
Vollenhove om 10:00 uur. Dominee D. Wijmenga gaat voor in deze 
dienst.   
 

Kerstengelproject 2024 
 
Evenals vorige jaren wordt dit jaar door onze kerk in de adventstijd weer 
een kerstengelproject georganiseerd. 
Hiervoor hebben we vrijwilligers nodig die anoniem een kleine attentie 
willen brengen naar iemand, die om wat voor reden dan ook, extra 
aandacht nodig heeft.  
De doelgroep is verschillend, bv. oudere, eenzame, zieke of rouwende 
mensen. Iemand die het leven zwaar valt of voor wie de 
decembermaand moeilijk vindt. 
Het geeft je als kerstengel de gelegenheid iets te delen wat je anders 

niet zo snel zal doen. Door b.v. een kaart te sturen met een mooi 

gedichtje, iets te maken/bakken of te kopen, een kaarsje of kerststukje.   

Een bedankje voor iemand die wat voor jou heeft betekend is ook een 

mogelijkheid. Juist de verrassing is: wat de mensen raakt als er iets voor 

de deur staat of aan de deurknop hangt. 
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Als je mee wilt doen geef je dan op bij onderstaand adres. Ook als je 

iemand weet waar de kerstengel langs kan gaan, geef het door voor 16 

december, het liefst per mail Jaap.lindenberg@kpnplanet.nl  

Greet Lindenberg tel. 243156 

 
Uitzitten Oudejaarsavond 
 
Vorig jaar kwam het zomaar spontaan opzetten: op Oudejaarsavond de 
Voorhof openstellen en samen met elkaar het oudejaar uitzitten. Het 
werd een geslaagde avond. Omdat het een mooie avond was, willen we 
het graag dit jaar herhalen. Lijkt je dat dan ook wel gezellig, kom dan na 
de kerkdienst in de Voorhof eerst koffie/thee drinken met een lekkere 
oliebol erbij om daarna gezellig met elkaar de avond door te brengen. 
Ook als je de kerkdienst niet bezoekt ben je natuurlijk van harte welkom. 
We doen het op z’n Amerikaans: neem iets mee om te eten of te 
drinken. We zien wel wie er komen. 
Jullie zijn in ieder geval van harte welkom en we maken er net als vorig 
jaar een leuke oudejaarsavond van met elkaar. 
 

Wees welkom, 

      Gera en Herman 

      Joke en Guus 

 

 

Nieuwjaarsreceptie Mariakerk   

 
Iedereen is zondag 5 januari 2025 van harte uitgenodigd voor de 
nieuwjaarsreceptie van onze gemeente. De nieuwjaarsreceptie is in de 
Voorhof, aansluitend aan de ochtenddienst. Een mooi moment om 
iedereen te spreken en elkaar een gezegend en gezond jaar toe te 
wensen. 
Namens de kerkenraad, 
Het scribaat, Marcel Muizelaar en Karin IJspeerd         
 

 

mailto:Jaap.lindenberg@kpnplanet.nl
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Uitnodiging - Kerst in de Mariakerk 
24 december: Kerstnachtdienst 

Aanvang: 21.00 uur 
 

(vanaf 20.15 uur chocolademelk, glühwijn, vuurkorf, muziek en 
samenzang) 

 
Voorganger: ds. Douwe Wijmenga 

 
25 december: 1e Kerstdag ‘Hij is Alles’ 

Aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: ds. Douwe Wijmenga 

 
IEDEREEN IS WELKOM! 
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ZONDAG 15 DECEMBER – TOP 2000 DIENST, DERDE ADVENT 
10:00 uur Ds. D. Wijmenga, Vollenhove 
oud. v. dienst Elfriede 
collecte kerk 
organist  Erik Hofstede + Huisband 
koster Herman 
b&g Martin 
kind&eredienst   Marit 
autodienst G. Dikken 243948 / W. Winters 241693 
oppasdienst Fam. Davids 
koffie Mirande 
 
ZONDAG 22 DECEMBER – VIERDE ADVENT 
10:00 uur  Dhr. W.C. Durieux, St. Jansklooster 
oud. v. dienst Geke 
collecte Diaconie 
organist  Anne Kroeze 
koster Herman 
b&g Peter 
kind&eredienst   Wouter 
autodienst K. IJspeerd 06 41351052 / G. Weijs 06 47075405 
oppasdienst Harm en José  
koffie Aaltsje en Sytze 

 
 
DINSDAG 24 DECEMBER – KERSTNACHTDIENST   
21:00 uur Ds. D. Wijmenga, Vollenhove 
oud. v. dienst Karin 
collecte Kerk 
organist  Anne Kroeze 
koster  Jan 
b&g Steven en Boaz 
kind&eredienst   - 
autodienst H. Roeten 243184 / H. Winters 06 51686658 
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WOENSDAG 25 DECEMBER – EERSTE KERSTDAG 
10:00 uur  Ds. D. Wijmenga, Vollenhove 
oud. v. dienst Esther 
collecte KIA Kinderen in de knel 
organist  Erik Hofstede 
koster Herman 
b&g Sytze 
kind&eredienst   Gera en Anita 
autodienst M. Pot 243358 / A. ten Napel 241864 
oppasdienst Sarianne en Hidde  
 
 
ZONDAG 29 DECEMBER  
10:00 uur  Ds. D. Wijmenga, Vollenhove 
oud. v. dienst Elsbeth 
collecte Kerk 
organist  Herman Kamp 
koster Wietze  
b&g Martin 
kind&eredienst Karin 
autodienst F.J. Weijs 243392 / E. Duurkoop 241496 
oppasdienst Sylvia Wind 
koffie Hetty en Martin 
 

 
DINSDAG 31 DECEMBER – OUDJAARSAVOND 
19:00 uur  Ds. D. Wijmenga, Vollenhove 
oud. v. dienst Marcel 
collecte Diaconie 
organist  Anne Kroeze 
koster Jan  
b&g Marcel en Karin 
autodienst K. IJspeerd 06 41351052 / K. Regelink 243218 
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ZONDAG 5 JANUARI – NIEUWJAARSRECEPTIE 
10:00 uur  Ds. W. Kok, Emmeloord 
oud. v. dienst Geke 
collecte Kerk 
organist  - 
koster Herman 
b&g Janna en Jenny 
kind&eredienst Wouter 
autodienst H. Winters 06 51686658 / H. Roeten 243184 
oppasdienst Harm en José 
koffie Bart en Marja 

 
ZONDAG 12 JANUARI  
10:00 uur  Ds. D. Wijmenga, Vollenhove 
oud. v. dienst Gert 
collecte KIA Binnenlands diaconaat 
organist  - 
koster Wietze 
b&g Sytze 
kind&eredienst Marit 
autodienst E. Duurkoop 241496 / K. IJspeerd 06 41351052 
oppasdienst Steven en Annelies 
koffie Hein en Geke 
 
ZONDAG 12 JANUARI – ZANGDIENST 
19:00 uur  Organisatie zangdienst 
oud. v. dienst - 
collecte zangdienst collecte t.b.v. kerk 
organist   
koster Wietze  
b&g Jenny 
 

ZONDAG 19 JANUARI – WHATS’UP JEUGDDIENST GEZ. MARIAKERK 
10:00 uur  Ds. D. Wijmenga, Vollenhove 
oud. v. dienst Rian 
collecte Gezamenlijk jeugdwerk 
organist  - 
koster Jan 
b&g Martin 
kind&eredienst Wilma 
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autodienst M. Pot 243358 / K. IJspeerd 06 41351052 
oppasdienst Anke 
koffie Jaap en Greet 
 

ZONDAG 19 JANUARI – TRADITIONELE DIENST GEZ. HERV. KERK 
10:00 uur  Ds. D. Wijmenga, Vollenhove 
oud. v. dienst Elsbeth 
 

Autodienst 

Wilt u gebruik maken van de autodienst, dan  
kunt u contact opnemen met de eerst  

dienstdoende chauffeur. U wordt dan opgehaald 

en gebracht.  
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Van harte gefeliciteerd  

  
 
 
                                P.M.(i.v.m. privacy) 
 
 
 
  
 

     
    

Een fijne dag gewenst, met degenen die u lief zijn 
 
 
Wij verwachten uw komst 
 
Wij verwachten uw komst,   
richten onze hoofden omhoog,  
U zult verlossing brengen.   
Wij prijzen U!   
 
U kent onze harten die zwaar kunnen zijn,   
de machten en krachten, neergedaald in ons leven,  
die de overhand lijken te hebben.  
Laat ons hart opstijgen tot U en leven.  
 
We buigen ons diep voor U neer.  
U kent ons in ons lijden, U laat ons niet 
alleen.  
Wij verwachten uw licht en glorie in ons 
midden. 
Laat ons hart opstijgen tot U en leven.  
 
Wij verwachten uw komst  
richten onze hoofden omhoog,  
U zult verlossing brengen - straks ten volle.  
Wij prijzen U!   
 
Bron: Leon van den Dool  
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Rubriek: ‘Wat ons bezig houdt!?’ 

 
We hebben de rubriek ‘Wat ons bezig houdt’ in het leven geroepen om 
de dialoog binnen de gemeente te stimuleren. Door met elkaar over het 
geloof en ‘Wat ons bezig houdt’ te praten willen we de verbondenheid 
met elkaar vergroten. 
 
Voor deze editie is er geen rubriek aangeleverd. We bevelen het daarom 
van harte aan als u eens iets wilt delen. We zien uw bijdrage graag 
tegemoet voor de nieuwe edities van het Kerkportaal.  
 
Meld je aan en schrijf je rubriek 
We willen in ieder kerkportaal één verhaal van een gemeentelid of gezin 
terug laten komen. Als je het leuk vind om de rubriek te vullen, kan dat 
door je aan te melden bij scriba@maria-kerk.nl. We hopen dat we 
voldoende aanmeldingen krijgen om deze rubriek levend te houden. Wil 
je wel graag je verhaal delen, maar heb je wat ondersteuning nodig bij 
het schrijven een stuk, kun je daar altijd mij of het scribaat voor 
benaderen. 
 
Inhoudelijke handvatten 
Voor het schrijven van de rubriek hebben we een aantal handvatten 
opgesteld die kunnen helpen bij het vormgeven van je eigen rubriek.  
 

• In welke situatie / omstandigheid bevind je je? 
• Wat houd je bezig / waar loop je tegenaan? 
• Welke bijbeltekst houd je op dit moment bezig? 
• Wat betekent God, geloof of de gemeente / Mariakerk voor je op 

dit moment? 
• Waar haal je kracht uit? 
• Omvang: max 1 A4 

 
Vriendelijke groet namens de kerkenraad, 
 
Steven Winters 
 
 
 
 
 



 
 

 

15 
 

Leeskring ‘Bevrijding’  
 
De commissie Vorming en Toerusting van de Raad van Kerken nodigt u 
uit voor een leeskring. Ds. G.J. Röben van de Hervormde gemeente 
Vollenhove-St. Jansklooster wil het boek “Bevrijding- een kleine 
geschiedenis van de wereld” in een drietal bijeenkomsten bespreken. 
Prof. Bram van de Beek, de auteur van het boek, laat zien waarachter 
hoop schuilt. De wereld is geen leuke plek om te wonen. De 
geschiedenis wordt bepaald door winnaars - die over lijken zijn gegaan. 
De rest van de natuur is niet beter: ‘the survival of the fittest’  Ook de 
kerk heeft soms meegespeeld in het spel om de macht. In de Bijbel kom 
je in sommige teksten een spiegel van de mensengeschiedenis tegen. 
Ook in de Bijbel lees je over ellende en verzoeking, maar tegelijkertijd 
lees je in de Bijbel over het Licht dat doorbreekt in de duisternis. 
Wanneer God opnieuw begint, is het afgelopen met het kwaad. Er is 
hoop aan de horizon. 
 
Vóór de eerste bijeenkomst is het lezen van de eerste 3 hoofdstukken 
van belang.  
 
De data zijn: 4 maart 15.30 uur, 19 maart 20.00 uur en 1 april 15.30 
uur. De locatie wordt bepaald n.a.v. de opgave. Deelname is gratis.  Bij 
opgave zullen we de aanschaf van de boeken voor de groep vastleggen; 
gezamenlijk inkopen geeft mogelijk enige reductie. 
Opgave bij Arie Ruitenbeek via: 06-51094462 of 
caruitenbeek@hervormdvollenhove.nl. 

 

Ouderenmiddag wordt Contactmiddag 
 
We gaan onze naam veranderen: de Ouderenmiddag noemen we in het 
vervolg Contactmiddag! Waarom: omdat iedereen welkom is ongeacht 
de leeftijd. Dacht je eerst misschien, dat je nog niet oud genoeg was om 
onze middag te bezoeken? Dan zeggen we nu voor alle duidelijkheid, dat 
je altijd welkom bent, welke leeftijd ook. We kletsen gezellig en doen 
verschillende spelletjes en drinken natuurlijk samen een bakkie. Dus 
wees welkom. Het is tot nu toe altijd gezellig geweest en dat willen we 
zo houden. Schroom niet, kom gezellig langs.  We proberen het elke 
vierde donderdag in de maand te houden, behalve in augustus en 
december. 

mailto:caruitenbeek@hervormdvollenhove.nl


 
 

 

16 
 

Ons volgende samenzijn en de eerste met de naam Contactmiddag is 
op donderdagmiddag 23 januari 2025 van 14.00 – 16.30 uur in 
de Voorhof. Kom dus gewoon dan binnenlopen. We herhalen de oproep 
nog wel weer in januari. Mocht je graag willen komen, maar geen 
vervoer hebben, dan kunt je bellen met de Diaconale Vriendendienst 
(Aaltsje Idzenga) tel. 243458. Zij gaat dan voor jou vervoer regelen. 
 
Wees welkom namens, 
             Sietie van der Linde 
             Guus en Joke Nijhuis 

 

KERSTZANGAVOND Chr. Gem. Koor ‘De 
Zeeklank’  
 
In deze donkere dagen van het jaar zingen van het duister naar het licht. 
Een uur luisteren naar en meezingen met de mooiste kerstliederen op 
zondag 22 december aanstaande in de Mariakerk te Vollenhove. Op het 
programma staan naast traditionele kerstliederen ook liederen uit eigen 
werk van dirigent Johan Bredewout evenals het lied ‘Angels Carol’ van 
John Rutter, een prachtig werk uit de Engelse koortraditie, en het 
vrolijke ‘Christmastime’ van M. Smith en J. Carlson. De koorzang zal 
worden afgewisseld met sfeervolle instrumentale muziek gespeeld door 
Harm Hoeve op het orgel en Willeke van den Bosch op de fluit. Johan 
Bredewout bespeelt de piano en heeft de algehele leiding in handen.  
 
Adres Mariakerk: Bisschopstraat 32 te Vollenhove, aanvang 19.00 uur, 
de toegang is vrij, wel is er een collecte bij de uitgang.  
 
Van harte welkom!  
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De redactie van Het Kerkportaal wenst u 

Gezegende Kerstdagen en een liefdevol 

2025. 
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Gereformeerde Kerk Vollenhove 
Kerkgebouw   Bisschopstraat 32 
 
Predikant         Douwe Wijmenga (werkdagen: di-, wo-, donderdag)  

predikant@maria-kerk.nl en tel: 06-58700301 
 
Vergaderlocatie  Kerkelijk centrum “De Voorhof”, Kerksteeg 1, tel. 241181 
 
Beheerder en reserv. Herman en Gera Laarman, Bisschopstraat 46, 

tel. 06-51233901, beheerder@maria-kerk.nl 
 

Kosters   H. Laarman, Bisschopstraat 46 
    W. Winters, R. van Diepholtstraat 2 
    J. Jousma, Jan van Dieststraat 59 
 
Kerkenraad   Kerksteeg 1, 8325 BE Vollenhove 
 
Preses Gert Hulleman, tel. 06-25087408 preses@maria-kerk.nl 
 

Scriba Scriba    Marcel Muizelaar en Karin IJspeerd, Punter 14,   
tel. 06-41351052 scriba@maria-kerk.nl 

 
Kerktelefoon   Hein Winters, Steiger 21, tel. 06-51686658 
 
Ledenadministratie ledenadministratie@maria-kerk.nl 

 
Kerkelijke bijdrage  t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove,  

Rabobankrek.no. NL34 RABO 0301 8211 51 of  
ING-bankrek.no. NL76 INGB  0000 9386 79 

 
Boekhouder A. Hulleman boekhouder@maria-kerk.nl adres voor post 

Kerksteeg 1, 8325 BE, Vollenhove. Tel.nr.  06 46594580 
 
Diaconie Bankrekeningnr:  NL77 RABO 0127969217   
 Kerksteeg 1, 8325 BE Vollenhove                                           
Zending   Bankrekeningnr: NL77RABO0127969217 o.v.v zending 

Verjaardagsfonds              Bankrekeningnummer NL34 RABO 0301821151 t.n.v. Geref. 

Kerk Vollenhove     o.v.v.  VERJAARDAGSFONDS  

Website Mariakerk  www.maria-kerk.nl                                               
E-mail webmaster  webmaster@maria-kerk.nl  
Redactie   Aanleveradres kopij: Reling 4 of per e-mail naar: 
Kerkportaal   kerkportaal@gmail.com  
Scipio-app beheer  Rosalie en Martin van der Linde scipioapp@maria-kerk.nl   
    tel. 06 27309029 
 
Diaconale Vriendendienst  Aaltsje Idzenga, tel. 243458 

mailto:predikant@maria-kerk.nl
mailto:beheerder@maria-kerk.nl
mailto:preses@maria-kerk.nl
mailto:scriba@maria-kerk.nl
mailto:ledenadministratie@maria-kerk.nl
mailto:boekhouder@maria-kerk.nl
http://www.maria-kerk.nl/
mailto:webmaster@maria-kerk.nl
mailto:kerkportaal@gmail.com
mailto:scipioapp@maria-kerk.nl
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Het volgende nummer (6) van Het Kerkportaal 

verschijnt op 16 januari 2025 
 

De kopij dient uiterlijk vrijdag 10 januari aangeleverd 
te zijn. Dit kan (bij voorkeur) per e-mail naar kerkportaal@gmail.com, of getypt 

op A4-formaat, lettertype Tahoma 14pt, of in de brievenbus van Reling 4, 
Vollenhove 

 
LET OP: bij te laat inleveren wordt uw kopij geplaatst 

in de volgende uitgave! 
 

 

 
AGENDA  

 

Datum Tijd Activiteit Plaats 

15 dec. 10.00 uur  Top2000 Kerkdienst Mariakerk 

18 dec. 

8 jan. 

15 jan. 

19.15 uur –  

19.45 uur 

Vesper Mariakerk (2024) 
Rooms-Katholieke  
Kerk (2025) 

22 dec. 19.00 uur Kerstzang ‘de Zeeklank’ Mariakerk 

5 jan. Na kerkdienst Nieuwjaarsreceptie De Voorhof 

23 jan. 14.00 uur Contactmiddag De Voorhof 

 

mailto:kerkportaal@gmail.com

