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Bijbelrooster 

 
 
 
 

do.  3 okt. Micha 7:8-20 

vr.  4 okt. Deuteronomium 14:1-21 

za.   5 okt. Deuteronomium 14:22-29 

zo.  6 okt. Marcus 10:1-16 

ma.  7 okt. Deuteronomium 15:1-11 

di.  8 okt. Deuteronomium 15:12-23 

wo.  9 okt. Psalm 119:113-120 

do. 10 okt. Leviticus 16:1-10 

vr. 11 okt. Leviticus 16:11-22a 

za. 12 okt. Leviticus 16:22b-34 

zo. 13 okt. Marcus 10:17-31 

ma. 14 okt. Psalm 119:121-128 

di. 15 okt. Psalm 119:129-136 

wo. 16 okt. Prediker 1:1-11 

do. 17 okt. Prediker 1:12-18 

vr. 18 okt. Prediker 2:1-11 

za. 19 okt. Prediker 2:12-26 

zo. 20 okt. Marcus 10:32-45 

ma. 21 okt. Prediker 3:1-15 

di. 22 okt. Prediker 3:16-22 

wo. 23 okt. Prediker 4:1-12 

do. 24 okt. Prediker 4:13–5:6 

Wat wil de Gereformeerde Kerk Vollenhove voor een gemeente 
zijn? 

De gemeente geeft Gods liefde vorm door een gastvrije, wervende en 
dienende gemeenschap te zijn, die Jezus navolgt en zich laat vullen door 
de Geest. Onze grondslag is de Bijbel.  

We zijn onderdeel van de wereldwijde christelijke kerk. We bieden ruimte 
voor ieders persoonlijke weg met God.  
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Uit de gemeente 
 
Herfst 
 
Onlangs kwam ik terug van een pastoraal bezoek. In de paar minuten 
die ik nodig had om naar huis te fietsen, werd ik kletsnat van de 
stromende regen. De herfst is begonnen. 
Ik baalde ervan dat ik nat geregend was. En toch is dat ook onderdeel 
van Gods magnifieke schepping. God vertelt er zelf over in Job 38: 

22 Ken je de voorraadkamers van de sneeuw, 
heb je de voorraadkamers van de hagel gezien, 
23 die ik heb aangelegd voor tijden van nood, 
voor dagen van oorlog en strijd? 
24 Hoe kom je op de plaats van waar het licht verspreid wordt, 
van waar de oostenwind over de aarde uitwaait? 
25 Wie heeft de geulen gekliefd voor de stromen, 
de weg voor donder en bliksem gebaand, 
26 zodat de regen neervalt op de onbewoonde aarde, 
op de woestijn waar geen mensen leven, 
27 en wildernis en woestenij doordrenkt raken 
en er overal jong gras opschiet? 
28 Heeft de regen een vader? 
Wie brengt de dauwdruppels voort? 
29 Uit welke schoot wordt het ijs geboren, 
wie baart de rijp van de hemel, 
30 wanneer de wateren stollen, hard als steen, 
wanneer het oppervlak van de zee bevroren raakt? 
 

God laat Job beseffen dat wij als mensen onderdeel zijn van de 
schepping. Wij hebben de wereld om ons heen niet bedacht. Hoe knap 
wij ook zijn, wij kunnen geen planten en dieren maken, wij kunnen niet 
bepalen hoe de winden waaien, wanneer er regen valt of sneeuw. 
 
Mopperend kwam ik thuis met mijn natte kleding, maar eigenlijk had ik 
God dankbaar moeten zijn. Het samenspel van regen en wind, van zon 
en van maan laat ons Gods grootheid zien. 
Ik heb droge kleren aan getrokken en ik dacht: ‘God die mij het leven 
heeft gegeven, die mijn lichaam geschapen heeft, belooft ook dat ik 
eens een nieuw lichaam mag aantrekken, in Zijn hemelse heerlijkheid. 
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Dat moet nog veel prettiger zijn dan het aantrekken van droge kleding 
als je natgeregend bent.’ 
Ja, ook in de herfst kunnen we Gods grootsheid en liefde ervaren in de 
schepping om ons heen, in het onstuimige weer. God zij geprezen. (Maar 
de volgende keer neem ik toch ook een regenpak mee.) 
 
 
Gemeentekroniek 
 
In het nieuwe Liedboek staan naast liederen ook gedichten en gebeden, 
bijvoorbeeld dit gebed bij het slapen gaan: 
 

Nu alles om mij heen rustig wordt en stil, 
kom ik tot U, Heer. 
Ik dank U, want deze dag was goed: 
dank voor het leven, voor de mensen die ik heb ontmoet, 
voor iedere kleine vreugde. 
Ik dank U, omdat Gij mij kracht hebt gegeven 
in moeilijke ogenblikken. 
Vergeef me, indien ik vandaag 
geen teken van uw liefde was. 
Heel deze dag leg ik dankbaar terug in uw handen. 

 
In Bijbelteksten en liederen staat komst van de nacht vaak symbool voor 
het naderende levenseinde. Onlangs hebben we weer afscheid moeten 
nemen van een gemeentelid. Haar liedboek was stukgelezen en 
stukgezongen. Ze zal bovenstaand gebed ongetwijfeld eens hebben 
gelezen. Dankbaar keek ze terug op haar leven en verlangde naar het 
moment dat de Heer haar kwam halen. 
Op 10 september overleed Pietsje Los-Jansen in de leeftijd van 90 jaar. 
Op de rouwkaart stond de volgende tekst: 
 
‘De dag loopt ten einde, de nacht nabij 
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij’ (lied 263:3) 
 
Met liefde omringd is onze moeder, oma en oerbeppe van ons 
heengegaan. Verdrietig maar zo dankbaar voor alle liefde en zorg die ze 
ons gegeven heeft. 
 
Pietsje Los-Jansen, 12 februari 1934 – 10 september 2024 
Echtgenote van Jan Los, overleden 31 januari 2007 
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Froukje en Elbert 
 Jeanine en Peter; Sanne, Veerle 
 Michiel en Els; Saar, Louise*, Mats 
Sijbrand † en Wilma † 
Klaas † en Nienke 
 Lucas 
 Eef en Nicolette; Robin, Max 
Jan en Ria 
 Robert 
 Manon 
 
Correspondentieadres: Froukje v.d. Bunt-Los, Leeuwte 80, 8326 AD Sint 
Jansklooster 
 
De afscheidsdienst voor het leven van Pietsje Los-Jansen werd gehouden 
op maandag 16 september in de Mariakerk. Aansluitend is ze begraven 
op begraafplaats in Oud Avereest. Het in memoriam is elders in dit 
nummer te vinden. We wensen kinderen en kleinkinderen sterkte en 
Gods zegen bij het dragen van dit verdriet en gemis. 
 
Graag hoor ik het als u/je te maken hebt met vreugde of verdriet; of me 
wilt spreken, om welke reden dan ook. Ik zie er naar uit om bij u/je 
langs te komen. 
 
ds. Douwe Wijmenga 06 5870 0301 – predikant@maria-kerk.nl 
 
Afwezigheid predikant 
 
De zomervakantie ligt nog niet zo lang achter ons. Toch is het goed om 
vast te melden dat ik in de herfstvakantie, van 27 oktober tot 3 
november, afwezig zal zijn. We hopen dan als gezin een weekje door te 
brengen in de Achterhoek. In voorkomende gevallen kunt u via het 
scribaat of de ouderlingen een beroep doen op een predikant uit de 
regio. 
 
ds. Douwe Wijmenga 
 
 
 

mailto:predikant@maria-kerk.nl
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Bezoek van de ouderlingen 
 
Wanneer er behoefte is aan pastorale aandacht – een bezoekje, een 
gesprek, zomaar even bijpraten –, dan kunt u/jij contact opnemen met 
één van de ouderlingen. Dat hoeft niet de eigen wijkouderling zijn, u/jij 
mag zelf een keuze maken. Onze telefoonnummers staan hieronder 
vermeld. 
 
Elsbeth Folkerts  06 3722 7324 
Esther Haasjes  06 2747 0064 
Gert Hulleman  06 2508 7408 
Wouter Verkerk  06 2655 2799 
Geke Winters  06 2259 1251 
Steven Winters  06 5982 7290 
 
 

Start What’s Up Teens 
 
Het jeugdwerk van de gezamenlijke kerken begint weer. Als het goed is 
hebben alle jongeren uit onze gemeentes inmiddels een uitnodiging 
gehad voor What’s Up Teens. Net als vorige jaren komen we op 
donderdagavond bij elkaar voor geloofsgesprekken, goede ontmoetingen 
en gezelligheid. De 12+ groep zal ik samen met de clubleiding gaan 
leiden. De 15+ groep zal worden geleid door ds. Röben en de 
clubleiding. 
De start is donderdag 3 oktober 19.30 uur in Tilvoorde voor beide 
groepen samen. De week daarna, op donderdag 10 oktober hopen we 
elkaar ook om 19.30 uur in Tilvoorde te ontmoeten. Zondag 20 oktober 
is de eerste jeugddienst van het seizoen, om 10.00 uur in de Mariakerk. 
Donderdag 24 oktober, 7 en 14 november zit de 12+ groep in de 
Voorhof en de 15+ groep komt bijeen in Tilvoorde. 
We hopen op een goed What’s Up seizoen. Iedereen is welkom, zelfs als 
je onverhoopt geen uitnodiging hebt gekregen. 
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In memoriam Pietsje Los-Jansen 
 
Pietsje werd op 12 februari 1934 geboren in Hilaard, als oudste dochter 
in het boerengezin Jansen. Ze kon goed leren, maar moest toch na de 
lagere school thuis komen helpen in het gezin, tot verdriet van haar en 
de hoofdonderwijzer. In alle vroegte moest ze eigengemaakte 
schapenkaas naar Leeuwarden brengen, overdag het huishouden doen 
en kleding naaien voor het gezin en voor anderen. 
In 1955 trouwde ze met Jan Los, die werkte op de melkfabriek. Ze 
gingen in Weidum wonen, waar de eerste twee kinderen werden 
geboren: Froukje en Sijbrand. Klaas en Jan werden vervolgens in Hasselt 
geboren, waar het gezin een tijdlang woonde. 
Pietsje was een liefdevolle echtgenote en moeder die voor iedereen klaar 
stond. Haar grootste kwaliteit was dat ze altijd de goede kant van 
mensen en situaties wist te zien en benoemen. En ze was bovenal 
dankbaar: er is elke dag iets om God voor te danken! 
Na verhuizing naar een woonboerderij tussen Dedemsvaart en Ommen, 
werd Pietsje daar preses van de vrouwenvereniging en diaken in de kerk. 
Het geloof speelde haar hele leven lang een grote rol, was een steun in 
moeilijke momenten, zoals bij het overlijden van haar man in 2007 en 
twee van haar zoons een aantal jaar geleden. 
Anderhalf jaar geleden kwam ze in Nieuw Clarenberg te wonen, 
dichterbij haar kinderen. Haar gezondheid werd brozer en op 10 
september overleed ze, dankbaar voor al het goede dat ze ontvangen 
had, maar vooral uitziend naar haar thuiskomst in Gods huis. Tijdens de 
dankdienst voor haar leven zongen we de liederen, die ze zelf uitgezocht 
had in haar stukgezongen en stukgelezen liedboek en lazen we Psalm 
121. 
 

Kort verslag kerkenraadsvergadering 18 
juni 2024 
 
Marcel opent de vergadering met het lezen uit 1 Korintiërs 1, 18-25 en 
gaat voor in gebed. In verband met het vertrek van Marten zit Marcel de 
vergadering voor. Hij bedankt Egbert en Marten voor de samenwerking 
en hun inzet en voor de Mariakerk. Elsbeth wordt als nieuw KR-lid 
verwelkomd. 
Gert is bereid om, totdat de nieuwe preses is gekozen, de rol van preses 
op zich te nemen. 
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Wouter verzorgt Vorming en Toerusting. Op welke wijze kunnen en 
willen wij anno 2024 de zondagsrust respecteren en in ere houden. We 
praten over hoe wij hier persoonlijk mee omgaan. En tegen welke, soms 
lastige, dillema’s we aanlopen. 
De jaarrekeningen 2023 Diaconie en Kerk wordt definitief vastgesteld. 
Vanuit gemeente zijn geen vragen gesteld en geen bezwaren ontvangen 
op de gepubliceerde korte verslagen.   
Voor openstaande vacatures ambtsdragers diaconie en kerkrentmeester 
zullen komende tijd gemeenteleden worden benaderd.   
De ingekomen mail en begroting 2024 van Raad van Kerken wordt 
besproken. Nu Marten van Eerde en Rosalie v.d. Linde hun taak binnen 
de RvK neerleggen is extra bemensing vanuit de Mariakerk, naast 
Douwe, wenselijk. Douwe geeft aan dat de RvK momenteel nadenkt over 
haar rol en kerntaak. RvK maakt een voorstel welke in september met de 
verschillende kerkenraden wordt besproken. We spreken af dat we de 
opzet van de nieuwe structuur van de RvK eerst afwachten voordat 
nieuwe mensen voor zitting in de RvK gezocht worden. 
Het voorstel ‘Model samenwerkingsovereenkomst “Veilige gemeenten” 
werkgemeenschap Vollenhove’ wordt doorgenomen. De 
werkgemeenschap heeft de vraag vanuit de verschillende gemeentes 
opgepakt om vertrouwenspersonen te zoeken. De procedurele vragen 
die in de vergadering gesteld worden koppelt Douwe terug naar de 
werkgemeenschap. 
Classisvertegenwoordiging Ring Vollenhove. Er zijn geen bezwaren met 
de voordracht vanuit de classis. Er wordt vanuit de Mariakerk geen 
tegenkandidaat aangedragen. Er worden geen namen aangedragen voor 
afvaardiging naar de Generale Synode. 
Elfriede geeft terugkoppeling van het positieve gesprek met St. 
Martinusschool.  
De huidige leiding van What’s Up Teens (18 – 23 jr) wil vervolg opzetten 
voor de vertrekkende jeugd. Belangrijke periode in ontwikkelen 
geloofsidentiteit. De KR is dankbaar dat hier aandacht voor is en gaat 
akkoord met het voorstel. Er zijn nog steeds zorgen om gaten die vallen 
door vertrekkende leiding What's Up Kids. Verschillende mensen zijn 
gevraagd die eveneens hebben bedankt. Clubkamp was zeer geslaagd. 
Kids en Teens gezamenlijk. Jeugdouderlingen en beide dominees zijn 
langs geweest. 
Gerrit sluit de vergadering met het lezen van een gebed “Heer, geef ons 
vrede” 
 
Scribaat, Karin IJspeerd en Marcel Muizelaar 
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Taizéviering in de Mariakerk in 
Vollenhove 
 
Op 13 oktober a.s. wordt in de Mariakerk in Vollenhove een Taizéviering 
gehouden om 19.00 uur. 
 
Taizé is een dorpje in Frankrijk waar veel, meestal jongeren, uit heel 
Europa bij elkaar komen in het teken van ontmoeting en bezinning. Met 
veel zingen en een lange tijd van stilte. In deze viering worden liederen 
gezongen die steeds weer herhaald worden. Zingen is een van de 
belangrijkste vormen van gebed. Veel van de liederen uit Taizé zijn van 
oorsprong in een andere taal dan het Nederlands. Soms zingen we deze 
liederen in hun oorspronkelijke tekst. De vertaling staat er vaak wel bij 
zodat je weet wat je zingt. Een belangrijk onderdeel is de stilte. In de 
stilte kun je wat gezongen is overdenken, tot je door laten denken. Stil 
zijn in Gods aanwezigheid. 
Van harte wordt U uitgenodigd deze dienst bij te wonen. 
 
De Taizé commissie. 

 

Vorming en toerusting 
Vertel eens: wat geloof jij eigenlijk? 
 
Als iemand je vraagt om te vertellen wat je precies gelooft, dan valt het 
misschien niet mee om dat onder woorden te brengen. Door de eeuwen 
heen hebben mensen dat geprobeerd te verwoorden: van Petrus’ 
belijdenis ‘U bent de Christus, de Messias’, via de apostolische 
geloofsbelijdenis tot hedendaagse formuleringen. 
 
Op woensdag 16 oktober zal ds. Douwe Wijmenga een interactieve 
avond leiden over hoe oude en nieuwe geloofsbelijdenissen je kunnen 
helpen om je eigen geloof beter onder woorden te brengen. Het gaat 
niet om ‘juiste antwoorden’, maar om het leren van de traditie 
en van elkaar. Over geloven raken we nooit uitgesproken. Iedereen is 
welkom, ongeacht waar je je bevindt in je geloofsreis door het leven. 
 
Woensdag 16 oktober 
20.00-21.30 uur, NGK Sint Jansklooster-Kadoelen, Bergkampen 1 
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ZONDAG 6 OKTOBER – SCHOENENDOOSDIENST, GEZ. HERV. KERK 
10:00 uur  Ds. D. Wijmenga, Vollenhove 
oud. v. dienst Rian 
kind&eredienst Gera / Marit 
autodienst F.J. Weijs 243392 / E. Duurkoop 241496 
 
ZONDAG 6 OKTOBER - PRAISEDIENST  
19:00 uur Organisatie praisedienst 
collecte t.b.v. kerk 
organist Aline Rook + Huisband 
b&g Anke 
 
ZONDAG 13 OKTOBER – ZITTEND AVONDMAAL, OOK NIEUW CLARENBERG  
10:00 uur Ds. D. Wijmenga, Vollenhove 
oud. v. dienst Wouter 
collecte Diaconie 
organist Erik Hofstede 
koster Jan 
b&g Martin 
kind&eredienst Anita 
autodienst K. IJspeerd 06 41351052 / K. Regelink 243218 
oppasdienst Fam. Davids 
koffie Aaltsje en Sytze 
 
 
ZONDAG 13 OKTOBER - TAIZÉDIENST  
19:00 uur Organisatie taizédienst 
collecte t.b.v. kerk 
organist Johan Bredewout 
 
 
ZONDAG 20 OKTOBER – PARALLELDIENST – WHATS’UP JEUGDDIENST  
10:00 uur Dhr. P. Durieux, St. Jansklooster 
oud. v. dienst Geke 
collecte Kerk 
organist Herman Kamp 
koster Herman 
b&g Boaz en Steven 
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kind&eredienst Wouter 
autodienst B. v.d. Velde 243649 / G. Dikken 243948 
oppasdienst Fam. Dragt 
koffie Martin en Hetty 
 
ZONDAG 20 OKTOBER – PARALLELDIENST TRADITIONEEL HERV. KERK  
10:00 uur Mevr. H. Kramer, Emmeloord 
oud. v. dienst Gert 
 
ZONDAG 20 OKTOBER - ZANGDIENST  
19:00 uur organisatie zangdienst 
collecte t.b.v. Kerk 
b&g Jenny en Janna 
 
ZONDAG 27 OKTOBER  
10:00 uur Mevr. H. Schotanus, St. Jansklooster 
oud. v. dienst Karin 
collecte Kerk 
organist Anne Kroeze 
koster Wietze 
b&g Karin en Marcel 
kind&eredienst Gera 
autodienst W. Winters 241693 / K. IJspeerd 06 41351052 
oppasdienst Sylvia Wind 
koffie Bart en Marja 

 

 
 

Autodienst 

Wilt u gebruik maken van de autodienst, dan  
kunt u contact opnemen met de eerst  

dienstdoende chauffeur. U wordt dan opgehaald 

en gebracht.  
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Van harte gefeliciteerd  

  
 
                       P.M. (i.v.m. privacy) 
 
Een fijne dag gewenst, met degenen die u lief zijn 
 
 
 
 
 
 

 
Dragen 
  
 
Is je hart vol pijn, zorgen en vragen 
leg ze iedere dag in gebed neer 
aan de voeten van onze Heer 
Hij weet precies wat jij kan dragen. 
 
Bron: Leo Heuvelman 
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Rubriek: ‘Wat ons bezig houdt!?’ 

 
We hebben de rubriek ‘Wat ons bezig houdt’ in het leven geroepen om 
de dialoog binnen de gemeente te stimuleren. Door met elkaar over het 
geloof en ‘Wat ons bezig houdt’ te praten willen we de verbondenheid 
met elkaar vergroten. 
 
Meld je aan en schrijf je rubriek 
We willen in ieder kerkportaal één verhaal van een gemeentelid of gezin 
terug laten komen. Als je het leuk vind om de rubriek te vullen, kan dat 
door je aan te melden bij scriba@maria-kerk.nl. We hopen dat we 
voldoende aanmeldingen krijgen om deze rubriek levend te houden. Wil 
je wel graag je verhaal delen, maar heb je wat ondersteuning nodig bij 
het schrijven een stuk, kun je daar altijd mij of het scribaat voor 
benaderen. 
 
Inhoudelijke handvatten 
Voor het schrijven van de rubriek hebben we een aantal handvatten 
opgesteld die kunnen helpen bij het vormgeven van je eigen rubriek.  
 

• In welke situatie / omstandigheid bevind je je? 
• Wat houd je bezig / waar loop je tegenaan? 
• Welke bijbeltekst houd je op dit moment bezig? 
• Wat betekent God, geloof of de gemeente / Mariakerk voor je op 

dit moment? 
• Waar haal je kracht uit? 
• Omvang: max 1 A4 

 
Vriendelijke groet namens de kerkenraad, 
 
Steven Winters 

 
‘Wat houdt mij bezig?”  
 
                       P.M. (i.v.m. privacy) 
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                       P.M. (i.v.m. privacy) 
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Ouderenmiddag 
 
Onze volgende ouderenmiddag is op donderdagmiddag 24 oktober 
van 14.00 – 16.30 uur in de Voorhof.  
 
Een ontspannen samenzijn, met wat kletsen 
met elkaar, wat eenvoudige spelletjes en een 
kopje koffie en thee. We stellen hier geen 
leeftijdsgrenzen aan. Denk niet te gauw dat 
je ervoor te jong bent! Je hoeft je niet op te 
geven. Kom gewoon binnenlopen. Behoor je 
misschien niet direct tot de doelgroep, maar 
lijkt het je ook leuk om erbij te zijn, dan ben 
je van harte welkom. Mocht u graag willen 
komen, maar geen vervoer hebben, dan kunt 
u bellen met de Diaconale Vriendendienst 
(Aaltsje Idzenga) tel. 243458. Zij gaat dan 
voor u vervoer regelen. 
 
Wees welkom namens: 
            Sietie van der Linde en 
            Guus en Joke Nijhuis 
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Gereformeerde Kerk Vollenhove 
Kerkgebouw   Bisschopstraat 32 
 
Predikant         Douwe Wijmenga (werkdagen: di-, wo-, donderdag)  

predikant@maria-kerk.nl en tel: 06-58700301 
 
Vergaderlocatie  Kerkelijk centrum “De Voorhof”, Kerksteeg 1, tel. 241181 
 
Beheerder en reserv. Herman en Gera Laarman, Bisschopstraat 46, 

tel. 06-51233901, beheerder@maria-kerk.nl 
 

Kosters   H. Laarman, Bisschopstraat 46, tel. 241001 
    W. Winters, R. van Diepholtstraat 2 
    J. Jousma, Jan van Dieststraat 59 
 
Kerkenraad   Kerksteeg 1, 8325 BE Vollenhove 
 
Preses Gert Hulleman, tel. 06-25087408 preses@maria-kerk.nl 
 

Scriba Scriba    Marcel Muizelaar en Karin IJspeerd, Punter 14,   
tel. 06-41351052 scriba@maria-kerk.nl 

 
Kerktelefoon   Hein Winters, Steiger 21, tel. 06-51686658 
 
Ledenadministratie ledenadministratie@maria-kerk.nl 

 
Kerkelijke bijdrage  t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove,  

Rabobankrek.no. NL34 RABO 0301 8211 51 of  
ING-bankrek.no. NL76 INGB  0000 9386 79 

 
Boekhouder A. Hulleman boekhouder@maria-kerk.nl adres voor post 

Kerksteeg 1, 8325 BE, Vollenhove. Tel.nr.  06 46594580 
 
Diaconie Bankrekeningnr:  NL77 RABO 0127969217   
 Kerksteeg 1, 8325 BE Vollenhove                                           
Zending   Bankrekeningnr: NL77RABO0127969217 o.v.v zending 

Verjaardagsfonds              Bankrekeningnummer NL34 RABO 0301821151 t.n.v. Geref. 

Kerk Vollenhove     o.v.v.  VERJAARDAGSFONDS  

Website Mariakerk  www.maria-kerk.nl                                               
E-mail webmaster  webmaster@maria-kerk.nl  
Redactie   Aanleveradres kopij: Reling 4 of per e-mail naar: 
Kerkportaal   kerkportaal@gmail.com  
Scipio-app beheer  Rosalie en Martin van der Linde scipioapp@maria-kerk.nl   
    tel. 06 27309029 
 
Diaconale Vriendendienst  Aaltsje Idzenga, tel. 243458 

mailto:predikant@maria-kerk.nl
mailto:beheerder@maria-kerk.nl
mailto:preses@maria-kerk.nl
mailto:scriba@maria-kerk.nl
mailto:ledenadministratie@maria-kerk.nl
mailto:boekhouder@maria-kerk.nl
http://www.maria-kerk.nl/
mailto:webmaster@maria-kerk.nl
mailto:kerkportaal@gmail.com
mailto:scipioapp@maria-kerk.nl
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Het volgende nummer (3) van Het Kerkportaal 

verschijnt op 24 oktober 2024 
 

De kopij dient uiterlijk vrijdag 18 oktober aangeleverd 
te zijn. Dit kan (bij voorkeur) per e-mail naar kerkportaal@gmail.com, of getypt 

op A4-formaat, lettertype Tahoma 14pt, of in de brievenbus van Reling 4, 
Vollenhove 

 
LET OP: bij te laat inleveren wordt uw kopij geplaatst 

in de volgende uitgave! 
 

 

 
AGENDA  

 

Datum Tijd Activiteit Plaats 

6 okt. 18.00 uur Alpha   

8 okt. 19.30 uur Kerkenraadsvergadering Voorhof 

16 okt. 20.00 uur – 

21.30 uur 

Vorming en Toerusting NGK St.Jansklooster – 
Kadoelen 

24 okt. 14.00 uur – 

16.30 uur 

Ouderenmiddag Voorhof 

 

mailto:kerkportaal@gmail.com

